
 

Filosofie en cultuur 

De Europese cultuur is anders dan de Afrikaanse of Chinese.  

Ze hebben allemaal hun eigen mentaliteit, inborst, zienswijze, waarden en normen. Een Europeaan, zelfs een 
Nederlander kijkt anders naar de wereld dan een Italiaan en zeker en zelfs fundamenteel anders dan een Chi-
nees.  

Die verschillen zitten ook verworteld in de filosofie. Er is in die zin niet één filosofie, want ook de filosofie 
heeft zijn eigen mentaliteit enz. Wat is nou typisch voor de Europese filosofie, waardoor ze verschilt b.v. van 
de Zuid-Amerikaanse of de Aziatische?  

In deze cursus wordt geprobeerd fundamentele verschillen in de filosofie van diverse culturen duidelijker te 
krijgen. Het is belangrijk om de culturele bepaaldheid van het eigen kijken onder ogen te zien, vooral ook om 
te beseffen dat de eigen kijk niet de enige is, wat tegelijk inhoudt dat het niet de enig juiste kan zijn: iedere 
cultuur heeft ook zijn beperkingen. 


